
Orde van dienst voor zondag 13 juli 2025 – 4de zondag van de zomer 
 

Piano/fluit  
 

Om te beginnen 
 

Voorbereidende stilte 
 

Welkom 
 

Zingen: Lied 216 – Dit is een morgen 
 

Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die het begin en het einde van ons leven is 
vg. God, U laat ons zien dat niet wat groot is, sterk zal zijn, 
 maar U maakt sterk wat broos en kwetsbaar is 
gem. Keer U om naar ons toe en keer ons toe naar elkaar 
vg. We zoeken vanmorgen niet onszelf, maar U 

U ziet ons aan zoals we zijn 
Help ons in ieder mens een kind van U te zien 

gem.  Zegen ons met liefde 
 en doe uw aanwezigheid over ons opgaan. 
 Amen 
 

Zingen: Lied 280: 1,5 – De vreugde voert ons naar dit huis 
 

Gebed om ontferming 
 afgesloten met lied 301c – Kyrië 
Als gloria zingen we: Lied 103: 1,3 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 
 

Rondom de bijbel 
 

Inleidende woorden 
 

Lezen: Deuteronomium 30: 9-14 
 

Zingen: Lied 316: 1,4 – Het woord dat U ten leven riep 
 

Lezen: Lucas 10: 25-37 
 

Luisteren of zingen: Lied 999 – Ik zal in mijn huis niet wonen  
 

Overdenking 
Muziek piano/fluit 
 

Zingen: Lied 993: 1,2,4,7 – Samen op de aarde 
 

Rondom gebeden en gaven 
 

Dank- en voorbeden 
Met als acclamatie:  

  
Stil gebed 
Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 419 – Wonen overal nergens thuis 
 

Zegen 
 

Piano/fluit 


